
	 GENADE	� Lieve Hemelse Vader, dank U 
dat U van me houdt en me tot 
één van uw kinderen maakt.

	 LIEFDE	�� Help me U lief te hebben en  
te gehoorzamen.

	 MEDELEVEN	� Help me anderen lief te hebben 
zoals U mij liefhebt.

	 BEROUW	�� Ik heb spijt van mijn zonden. 
Was mij schoon.

	 AANBIDDING	� Ik zal U prijzen met heel mijn 
hart!

	 TOEWIJDING	� Jezus, ik wil U volgen als mijn 
Heer. Verander mij zoals U wilt.

	 AFHANKELIJKHEID	� Vul mij met uw Heilige Geest. Ik 
wil uw plannen voor mij kennen.

	 INVLOED	� Maak me een boodschapper 
van uw genade, waarheid en 
gerechtigheid.

	 DISCIPELSCHAP	� Gebruik me tot uw glorie en  
om anderen uit te nodigen U  
te volgen.

	 GEZAG	 Ik bid in Jezus' naam, amen.

SAMEN JEZUS VOLGEN
theprayercovenant.org/children
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De gelijkenis van het verloren schaap  Lucas 15:1-7 | 
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! 
Wij worden kinderen van God genoemd, - 1 Johannes 3:1
Het verhaal van Abraham  Genesis 12:1-55� | Heb de Heer,  
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. – Matteüs 22:37-38
De barmhartige Samaritaan  Lucas 10:25-37 | Mijn  
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.  
– Johannes 15:12
De gelijkenis van de onbarmhartige knecht  Matteüs  
18:21-35� | Was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn 
zonden. – Psalmen 51:4
Het Kerstverhaal  Lucas 2:1-20� | Ik wil U loven, HEER, met  
heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. – Psalmen 9:2
Petrus was niet perfect  Lucas 22:54-62 | Wie achter Mij  
aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis  
op zich nemen en Mij volgen. – Lucas 9:23
De Trooster  Johannes 14:15-31 | Laat de Geest u vervullen  
– Efeziërs 5:18b
Jezus en de kinderen  Matteüs 18:1-6� | Wij hebben zijn 
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader,  
vol van genade en waarheid. – Johannes 1:14
Saulus van Tarsus wordt Paulus  Handelingen 9:1-22� |  
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen  
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
- Matteüs 28:19
De blinde Bartimeüs  Handelingen 9:1-22� | Daarom heeft  
God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam  
te boven gaat. – Filippenzen 2:9
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